
Mediation in christelijk perspectief. 

Uitwerking van de toespraak gehouden bij het welkom op het Symposium : ‘Mediation 

tussen Trouw en Ontrouw’ 18 oktober 2019. 

Mr.drs. J. Cor Schaap- dagvoorzitter en voorzitter Platform Christen Mediators. 

In samenwerking met de introductie van de nieuwe module van de contextuele benadering 

van Mediation op de Christelijke Hogeschool Ede, werd de oprichting van het Platform 

Christen Mediators gevierd. 

 

 

Het lijkt logisch dat je als voorzitter een bepaalde affiniteit hebt met de naam van je vereniging. 

Zeker als je bij het geven van die naam betrokken bent geweest. In die lijn leek het mij gepast dat ook 

aan de orde te stellen op het Symposium dat we ter gelegenheid van de start van deze nieuwe 

vereniging hielden op 18 oktober 2019. 

Achtergrond 

Het Platform Christen Mediators (PCM) is de voorzetting van het Netwerk Christen Familie Mediators 

( NCFM) en het Platform Church Mediaton (PCM). Het symposium werd gehouden in samenwerking 

met de Christelijke Hogeschool Ede, waar speciale module van start ging van de contextuele 

benadering van mediation. Kerk en Christelijk waren dus zogezegd een duidelijk context van ons 

symposium, dat als titel had: Mediation tussen trouw en ontrouw. 

Belang 

Bij het welkom als dagvoorzitter van het symposium, heb ik het belang van zaken zoals dit 

symposium benadrukt. Het was voor wie mij kenden, een bekend thema of wellicht een stokpaardje. 

Ook eerder heb ik bijvoorbeeld bij de uitgave ‘Geloven in Mediation’( Narratio 2016)  aangedrongen 

op bezinning en studie van de relatie ‘geloof’ en ‘mediation’. Gaat het bij mediation in een -laten we 

gemakshalve even zeggen- christelijke context, nu vooral over het werkterrein ( ‘Church’) of over de 

levensbeschouwing van de mediators en gemedieerde (Christen), of wellicht over een bepaald 

benadering van mediation (Christelijke). 

Aarzeling 

Laat ik aangeven dat ik een aarzeling heb bij het te gemakkelijk gebruik van woorden als Christen en 

Christelijk. Voordat je het weet klinken ze pretentieus, triomfantelijk en dergelijke. Wij zijn het en 

weten het. Ik kom nog uit de tijd dat Christen met name een appel was (Christen-Democratisch 

Appèl) en niet zozeer een kenmerk van een samenwerkingsverband (ChristenUnie - met excuses aan 

André Rouvoet die op een indrukwekkende wijze de openingstoespraak van het symposium hield). 

Van anderen heb ik in de loop van de tijd geleerd om vrijmoediger om te gaan met dergelijke 

aanduidingen, wellicht vanuit ‘christen’ als een eenvoudige getuigenis en korte verheldering van een 

minderheid in onze samenleving. Toch was het voorstel van de naam ‘Christen Mediators’ voor de 

nieuwe vereniging voor mij een brug te ver; ik was blij met de toevoeging Platform, om aan te geven 

dat christenen ‘onderling’ ook een heel wat variaties kennen en bepaald geen koekoek-één-zang 

vormen. Vanuit een andere invalshoek bekeken, hadden we ook begrippen als ‘levensbeschouwelijke 

mediation’ kunnen proberen, maar de vraag is of dat een goede naam van de nieuwe vereniging op 



zou leveren, die momenteel grotendeels nog uit protestantse ‘ PKN ’ christenen (lid van de 

Protestantse kerk in Nederland ) bestaat. Ook op die manier zou je te pretentieus kunnen zijn. 

Christen, kerk en mediation 

Dat christenen aan mediation kunnen doen, lijkt niet zozeer een  issue maar gewoon een feitelijke 

constatering. In deze opzet gaan we daar dan ook niet verder op in. Dat mediation in de kerk ( 

church- zie boven) zou kunnen gebeuren, ligt al wat ingewikkelder. Er bestaan binnen kerkelijk 

verband allerlei kerkorden en kerkelijke regelingen, die doorgaans ‘van bovenaf’ de waarheid 

bepalen. Colleges of ambten die van bovenaf  bepalen wie gelijk heeft en aangeven welke waarheid 

de ware is. Rekening houden met verschillende percepties, belangen achter visies en standpunten, 

dealen met discussies lijken daarbinnen maar ongewenste ketterijen. De waarheid is helder en 

helder is de waarheid, alle duistere ideeën ten spijt. In die zin valt er ook voor mediation in kerk en 

geloofsgemeenschappen nog een wereld te winnen. Zowel rechts met een duidelijke waarheid als 

links, waar verschil-van-mening al gauw als discriminatie aan de orde wordt gesteld in bijvoorbeeld in 

zaken als homoseksualiteit. 

Christelijke mediation ?  

Uitdagender dan te zoeken naar aspecten van kerk als werkterrein en christenen als deelnemers, 

wordt het om te zoeken naar een mogelijkheid van christelijke mediation. In toenemende mate denk 

ik dat dit inderdaad zou kunnen bestaan en dus verder onderzocht en bestudeerd zou moeten 

worden. Wellicht als onderdeel of verbijzondering van levensbeschouwelijke mediation, maar dat is 

volgens mij een tamelijk braakliggend terrein zodat ik liever dichter bij huis blijf. Als voorzitter van 

het opgeheven Platform Church Mediators zag ik verschillende invullingen en argumenten langs 

komen als het in de vergaderingen over ‘ons bestaansrecht ’ging. Om met Roel Gerritsen mijn 

voorganger als voorzitter te spreken: ‘waartoe zijn wij als vereniging op aarde’. Onderstaand twee 

hoofdargumenten als omschrijving van de wereld-van-de-gelovigen vanuit de zgn. Church-mediation, 

die volgens mij ook gelden voor het Netwerk van Christen Familie Mediators. 

Herkenbaarheid van taal 

Gelovigen gebruiken een eigen geloofstaal. En een mediator als medegelovige kan die taal 

gemakkelijker duiden en beter begrijpen dan – om direct een voorbeeld te geven- een ‘vreemdeling 

in Jeruzalem’. Dat ‘gemakkelijker en beter  ’is natuurlijk relatief, maar zeker van belang om eerder 

een klik tussen mediator en partijen te bereiken. Die klik is van belang omdat het storend en 

vervelend kan zijn om bepaalde begrippen eerst helemaal uit te moeten leggen, bijv. 

kindernevendienst in een ouderschapsplan of kerkenraad bij interne kerkelijke problemen. Daar 

kwam men niet voor en wil de kostbare tijd niet aan dergelijke uitleg besteden. Overigens kan het 

heel positief werken om bepaalde begrippen juist  aan ‘vreemden’ te moeten uitleggen buiten je 

eigen bubbel of kerkgenootschap, maar dat laten we hier verder rusten. 

Herkenbaarheid van waarden en normen 

Is de eigenheid van mediation naar christelijke snit te vinden in bepaalde waarden en normen? Het 

belang van kerkgang, de betekenis van bidden, een gevoel van trouw, de inhoud van eerlijkheid en 

dergelijke. Hoewel de eerste twee voorbeelden gemakkelijk aanvaard zullen worden als specifiek-

christelijk, zullen de laatste twee voorbeelden gemakkelijk onderwerp van een discussie kunnen 

worden: is trouw specifiek christelijk, en nog scherper: is eerlijkheid specifiek christelijk?  Misschien 

zijn er specifiek christelijke aspecten aan te geven, maar dat voor het hele begrip claimen? Met gif in 



de staart van een triomfantelijk christendom, dat de heidenen de ware kennis van trouw en 

eerlijkheid ontzegt?  

Christelijke mediation en mensbeeld 

In toenemende mate ben ik het geheim van de christelijke mediation gaan zoeken en vinden in het 

mensbeeld. Vanaf de eerste keer dat ik daarover las in de bijbel-van-de-mediation ( Handboek 

Mediation) heeft dat mij geraakt: het mensbeeld als één van de vijf grondslagen van mediation zoals 

Alex Brenninkmeijer ze behandelt en je vaak in verdere uitwerkingen door Hugo Prein tegenkomt. 

Brenninkmeijer: Achter mediation gaat een bepaald mensbeeld schuil, namelijk dat van de 

geëmancipeerde mens die zelf over zijn belangen mag beslissen. De zelfstandigheid van de mens 

staat daarom centraal bij mediation’  ( Handboek Mediation, 2017, blz. 30)  

Een mensbeeld dat in variaties voorkomt als veronderstelling bij de verschillende benaderingen van 

mediation.”.. ik zie de mediationbenadering die een mediator in praktijk brengt vooral verbonden met 

diens mensvisie en fundamentele waarden die hij of zij bij een mediation nastreeft. ( H. Prein: 

Mediation in praktijk, 2004 blz. 35). ‘ 

Mediation met Christelijk mensbeeld 

Mijn voorlopige stelling is dan ook dat Christelijke mediation, een benadering van mediation is die 

aansluit bij het christelijke mensbeeld. Andere oneliners zouden kunnen zijn: mediation die rekening 

houdt met Christus; of als u het liever in het Kerklatijn wilt: mediation coram Deo, voor het 

aangezicht van de Eeuwige. Omschrijving wat dat Christelijke mensbeeld in dit verband nu allemaal 

wel of niet inhoudt, gaat momenteel mijn deskundigheid te boven. Mogelijk kan het 

instrumentarium dat Prein aanreikt daarbij helpen:  .. de mate van directiviteit van de mediator of de 

mate waarin deze de autonomie en zelfwerkzaamheid van de deelnemers serieus neemt en 

bevordert. ( a.w. blz. 35) 

Vaag en breed 

Ik besef dat de verwijzing naar een christelijke mensbeeld, tamelijk vaag en erg breed kan aandoen. 

Een groot werkterrein wordt aangeboord. In die zin was ook de opzet van het symposium 

voorbeeldig. De maatschappelijke en politieke context zoals Andre Rouvoet die schetste vanuit zijn 

betrokkenheid bij Scheiden zonder Schade. De brede context die Fred Schonewille schetste van 

goede trouw in juridisch opzicht, maar ook als ervaring van genade. Jeanine Geitenbeek die vanuit de 

praktijk inging op die genade zoals die oplicht in bevrijdende kantelmoment binnen een mediation. 

Jaap van der Meijden die het belang van de contextuele benadering van mediation in kaart bracht. 

Het is een breed werkterrein dat niet in de theorie van theologie, filosofie of ideologie blijft steken 

maar deze ook meeneemt op het terrein van de mens- en gedragswetenschappen naar de 

mediation-praktijk van iedere dag. 

Positiebepaling  

Onderstaand tenslotte als vingeroefening voor een positiebepaling van Christelijke mediation op het 

brede veld van de verschillende benaderingen van mediation: 

• Met de evaluatieve benadering deelt Christelijke Mediation o.a. de invalshoek dat wel een 

oplossing bereiken beter is dan procederen of de zaken te laten lopen. 

• Met de faciliterende mediation deelt de Christelijke Mediation dat het volgen van een 

procedure een grotere kans op een rechtvaardige oplossing biedt dan maar wat aan 

rommelen.  



• Met de transformatieve mediation deelt de Christelijke mediation dat je de ander nodig hebt 

om zichzelf te kunnen ontplooien.   

• Met de narratieve mediation deelt de Christelijke mediation dat men oog heeft voor 

verhalen; naast het verhaal van mensen onderling heeft men ook oog voor het verhaal van 

God met de mensen.  

Een eerste vingeroefening .. maar er is meer nodig. Vandaar het belang van meer studie en 

onderzoek, ook via symposia en dergelijke. Ook via een Vereniging zoals we nu het Platform Christen 

Mediators hebben, om theorie en praktijk met elkaar te delen en kwaliteit te verbeteren. 

 

 

 

 


